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GOEDE VRIIDAG

De dienst begint in stilte.

Lied 154 uit: Jij, mijn adem (Sytze de Vries), melodie lied 972 — gesproken en

gezongen
Gebed
Lied Psalm22:1en4
Lucas 22 : 39-46 Naar de Olijfberg
Lied 571
Lucas 22 : 47-53 Gevangen genomen
Lied561:1,2en3
Lucas 22 : 54-62 Verloochend
Lied 130 uit: Jij, mijn adem (Sytze de Vries, melodie Lied 556)

Lucas 22 : 63 —23 : 25 Veroordeeld
Lied575:1en?2

Lucas 23 : 26-32 Verdorde hout
Lied 547 : 6en 2
Lucas 23 : 33-46 Kruisiging

De paaskaars wordt gedoofd.

Stilte
Orgelspel Erbarm’ dich mein, o Herre Gott — Johann Sebastian Bach
Aanklacht onder het kruis naar lied 585 Erbarm u, erbarm u, erbarm u.
voorganger Waar was jij, toen men Hem gekruisigd had?
allen zingen Erbarm u, erbarm u, erbarm u!
Vg Waar was jij, toen men Hem hing aan het hout?
allen zingen Erbarm u, erbarm u, erbarm u!
vg Waar was jij, toen de zon niet langer wilde schijnen?
Heilige, sterke, barmhartige God!
allen zingen Erbarm u, erbarm u, erbarm u!

2



Vg Waar was jij, toen Hij in zijn graf gelegd werd?
Heilige, sterke, barmhartige God!

allen zingen Erbarm u, erbarm u, erbarm u!

Vg Waar was jij, toen Hij uit de doden opstond?
Heilige, sterke, barmhartige God!

allen zingen Erbarm u, erbarm u, erbarm u!

V(g Waar was jij?
Honger heb ik geleden: gaf jij mij toen te eten?

allen zeggen Wanneer dan Heer, wanneer dan?

Vg Dorst heb ik gehad: liet jij mij toen drinken?

allen zeggen Wanneer dan Heer, wanneer dan?

allen zingen Erbarm u, erbarm u, erbarm u!

vg Ooit was ik een vreemdeling: gaf jij mij onderdak?

allen zeggen Wanneer dan Heer, wanneer dan?

Vg Heilige, sterke, barmhartige God!

allen zingen Erbarm u, erbarm u, erbarm u!

Vg Toen ik was uitgekleed: bedekte jij mijn schande?

allen zeggen Wanneer dan Heer, wanneer dan?

vg Heilige, sterke, barmhartige God!

allen zingen Erbarm u, erbarm u, erbarm u!

Vg En toen ik ziek was: heb jij mij toen opgezocht?

allen zeggen Wanneer dan Heer, wanneer dan?

allen zingen Erbarm u, erbarm u, erbarm u!

Vg Ooit zat ik opgesloten: kwam jij naar mij toe?

allen zeggen Wanneer dan Heer, wanneer dan?

Vg Alles wat je niet voor één der minsten gedaan hebt, heb je ook
Mij niet gedaan!

allen zingen Erbarm u, erbarm u, erbarm u!

Vg Waar was jij?

Stilte

Gebed Lied 130a: 1 en 2 (gesproken en gezongen)

Overgang naar Stille Zaterdag: Lucas 23 : 47-54 De begrafenis



Orgelspel ‘O Lamm Gottes, unschuldig® — Max Reger
We bidden samen het Onze Vader.

Lied 590

Het orgel zwijgt.

De Paaskaars wordt de kerk uitgedragen.
We verlaten de kerk in stilte.
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